
Yvan Keyen

 Ik ga alvast want ik ben zo moe, 
maar weet je wat ik doe, 

‘k laat hier en daar een lichtje aan, 
dan moet jij straks, 

als jij komt, 
niet door het donker gaan.

° Tienen, 8 augustus 1953    † Tienen, 9 november 2025

Dit melden u met diepe droefheid:

Guy † en Josée BOTTU-STELS,
	 Rudy BOTTU,
	 Ann † BOTTU en dochter,
	 Thierry † en Marleen BOTTU-SNOECK, kinderen en kleinkinderen,
	 Benny en Heidi BOTTU-BROOS en kinderen,				         zijn zus, neven en nichten,

Michel en Claudine TRUYENS-VERHULST,
Camille en Carinne PIERLET-VANDERMEULEN,					                    zijn trouwe vrienden,

Stef PIERLET,								                  zijn rots in de branding,

zijn neven en nichten.

De families KEYEN en FONTAINE.

De afscheidsceremonie gevolgd door de crematie en bijzetting van de urne

in het columbarium op de begraafplaats van Tienen hebben plaatsgehad op

ZATERDAG 15 NOVEMBER 2025.

Alles gaat door. 
De ziel vindt zijn weg en leeft.

Met dank aan: 	 zijn huisarts dr. Peter Betrains,
		  het thuisverplegingsteam van Lisse Roosen,
		  het verplegend personeel van het St.-Trudo Ziekenhuis, afd. Nierdyalise,
		  familiehulp.


