“Leg mij als een zegel op uw hart,
als een zegel aan je arm:
want de liefde is sterk als de dood.” (HI8,6)

In de Vrede van de Verrezen Heer leeft voortaan onze dierbare

Luster Angele Van Den Berghe

van de Heilige Harten van Jezus en Maria

Angele Van Den Berghe

Passioniste

Zij werd geboren te Oppuurs op 24 april 1930 en
trad in bij de Zusters Passionisten op 8 december 1953.

Christus speciaal toegewijd door religieuze geloften in de
Congregatie van de Zusters Passionisten te Tienen op 14 juni 1956.

Zij is thuisgekomen in het huis van de Vader op 26 februari 2024,
gesterkt door het Sacrament van de zieken en het gebed van de Kerk.

Dankbaar om haar leven, verdrietig om haar heengaan,
maar gelovend in de Verrijzenis delen u dit mede:

De Algemene Overste en de Zusters Passionisten van de Heilige Paulus van het Kruis,
haar zussen: Lisette, Maria t, Paula 1, José (Zuster Thérésia) t,

haar broers: Louis T, Frans T, Marcel T,

haar schoonzus: Elvire,

haar neven, nichten en hun kinderen en kleinkinderen.

De families Van Den Berghe en Van der Plas.

Met oprechte dank aan:  haar huisarts dr. Elke Neven en dr. Michel Reniers,
huisartsenpraktik Houtemveld Tienen,
de verpleging van de groep Emma Collin,
het personeel van Campus Sint-Jan.

De Eucharistie, waartoe wij u vriendelijk vithodigen, zal plaatshebben
in de parochiekerk van Sint-Germanus op DONDERDAG 29 FEBRUARI 2024 om 10.30 uur,
gevolgd door de begrafenis op het stedelijk kerkhof.

Samenkomst aan de kerk.

Gelegenheid fof groeten op woensdagavond van 19.30 fof 20 uur
in het uitvaartcentrum Rummens, Aarschotsesteenweg 50-60 fe Tienen.

Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be

Begrafenissen en drukwerk Rummens Tienen - 016/81.22.61
Stiers Budingen - 011/58.78.20



