Groot is het gemis,
mooi zijn de herinneringen die blijven.

Na een leven vol inzet en goedheid voor haar gezin en familie,
is van ons heengegaan

mevrouw

Paula Lambrechts

echtgenote van de heer Felix Vandenberg

Geboren te Outgaarden op 23 april 1937 en overleden in

het WZC Hof Ter Heyde te Bekkevoort op 26 januari 2024.
Dit melden u met diepe droefheid:
Felix VANDENBERG, haar echtgenoot,
Baudewijn en Linda CUYPERS-VANDENBERG, haar kinderen,

Stijn en Nathalie CUYPERS-GILIS,
Steve en Elise CUYPERS-VRANCKEN, v, haar kleinkinderen,

haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families LAMBRECHTS, VANDENBERG, STOCKMANS en BOGAERTS.

Met dank aan dr. Freddy Vermeiren en het personeel van het WZC Hof Ter Heyde.

Gelegenheid tot groeten waarop wij u vitnodigen
in het vitvaartcentrum Rummens, Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen
op DINSDAG 30 JANUARI 2024 van 19 tot 19.30 uur.

Het afscheid zal plaatsvinden in infieme kring.

Zonder jou is alles anders.

Online condoleren:
www.begrafenissen-rummens.be

Begrafenissen en drukwerk Rummens - Tienen (016) 81 22 61
Stiers - Budingen (011) 58 78 20



