Toen kwam die onverwachte dag,
de dag dat de stilte kwam...

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons en vele anderen heeft betekend,
geven wij u kennis van het overlijden van

de heer

Francois “Waike” Booten

echtgenoot van mevrouw Lydie Mathues

Geboren te Tienen op 27 februari 1938 en
er thuis overleden op 11 oktober 2023.

Dit melden u met innige droefheid:
Lydie MATHUES, zijn echtgenote,

Martine en Ivan BOOTEN-STIPPELMANS,
Anneleen en Bjorn STIPPELMANS-COENEN,
Dex,
Sabrina en Marc BOOTEN-HENSKENS, zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,

Patricia en Paul JADOUL-LEFEVRE, kinderen en kleinkinderen,
Marcel T en Gaby MATHUES-VANHELMONT en dochter,
Roger T en Jacqueline + MATHUES-WEENEN en kinderen,
Marie-Thérese en Louis MATHUES-DEGEEST en kinderen,
zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families BOOTEN, MATHUES, WAEKENS en BEYNEN.

Met dank aan zijn huisarts dr. Elke Ulens.

U kan Frangois “Waike” een laatste groet brengen in het vitvaartcentrum Rummens,

Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen, op MAANDAG 16 OKTOBER 2023 van 19 tot 19.30 vur.

Volgens de wens van de overledene zullen de crematie en het afscheid plaatsvinden
in intieme familiekring, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats van Tienen.

Het was mooi zo,
het is goed zo.

Online condoleren:
www.begrafenissen-rummens.be

Begrafenissen en drukwerk Rummens Tienen - 016/81.22.61
Stiers Budingen - 011/58.78.20



