Mmevrouw En als ik doodga, huil maar niet.
Ik ben niet echt dood, moet je weten.

. Het is maar een lichaam dat ik achterliet.
An ﬂ I e C O R E NS Dood ben ik pas als jij me bent vergeten.
levensgezellin van de heer Guy MEHAIGNOUL

Geboren te Leuven op 3 oktober 1943 en thuis te Tienen overleden op 15 maart 2023.

Dit melden u:
Guy MEHAIGNOUL, haar levensgezel,

Benny en Sandra BILLEN-SCHUTTERS,
Bente en Maico,
Ariane BILLEN en partner Patrick STEENBERGEN,
Kevin en Sophie MELIS-TAVERNIERS,
Tibbe, Warre, Sepp,
Julie TAVERNIERS,
Nancy BILLEN,
Anne MEHAIGNOUL en partner Ludo BRENART,
Karen ROCK en partner Elias haar (plus)kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Met dank aan haar huisarts dr. Joris Mertens voor zijn goede zorgen.

Naar de wil van de overledene werd haar lichaam geschonken aan
het Vesaliusinstituut van de Katholieke Universiteit van Leuven.



