Langzaam ben je bij ons weggegaan. Elke dag een beetje meer.
Telkens weer werd er je iets ontnomen. Dat deed jou, en ons zeer.

Stilaan was je kaarsje opgebrand en het viammetje is vitgegaan.
Het is een gemis, een sfille pijn dat je nooit meer bij ons zal zijn.

Irma Cologne

°Budingen, 13 november 1929  t Bertem, 3 september 2022



Hierbij melden wij u het overlijden van onze geliefde tante

Irma Cologne

° Budingen, 13 november 1929  t Bertem, 3 september 2022

De vitvaartplechtigheid waarop wij u uvithodigen zal plaatsvinden

op ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2022 om 10 uur in de parochiekerk van Sint-Cyriacus fe Budingen.
Samenkomst aan de kerk.

De teraardebestelling volgt op de begraafplaats aldaar.

Gelegenheid ftof groeten op vrijdag van 19 tot 20 uur in het uitvaartcentrum Stiers, Schoolstraat 2 te Budingen.

De familie Cologne dankt u bij voorbaat voor uw blijken van deelneming.

Speciale dank aan haar huisarts dr. Inge De Vadder, het team van Peggy Beelen en
het personeel van WZC Sint-Bernardus.

Mis vanwege de parochiegemeenschap in de kerk van St.-Leonardus te Zoutleeuw
op zondag é november 2022 om 10 uur.

Ik heb lang en

gelukkig geleefd,

niets gevraagd en

veel gekregen

en 'k ben van alle
goede dingen voldaan
stilleties heen gegaan.
Stijn Streuvels



