
	 Paul VANHERBERGHEN

	 Geboren te Tienen op 29 januari 1928 en er godvruchtig overleden
	 in het R.Z. H.-Hart Campus Mariëndal op 3 januari 2019.

Begrafenissen en drukwerk Rummens Tienen - 016/81.22.61
Stiers Budingen -  011/58.78.20

	 de heer

De plechtige uitvaartliturgie, waarop u wordt uitgenodigd, zal plaatshebben
in de parochiekerk van St.-Odulphus, Potstraat te Bost - Tienen, 
op WOENSDAG 9 JANUARI 2019 om 11 uur,
gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats aldaar.

Dit melden u met diepe droefheid:

Mark, Chris(†) en Gerda Vanherberghen-Meyvis-Graulus,
		  Jochem en Nathalie Vanherberghen-Buttiens,  
			   Axl, Wout,
		  Hanne Vanherberghen,
			   Nel,
		  Lennert en Inne Vanherberghen-Lauwereys,
		  Filip en Kathleen Charliers-Carmeliet,
			   Toon, Jonas, Michiel,
		  Geert en Vingenza Charliers-Rizzuto, 
			   Louise,
Johan en Grete Vanherberghen-Van Gampelaere,
		  Willem en Sien Vanherberghen-Germeijs,
			   Ienke, Neel, Warre,
		  Raphaël en Leen Latour-Vanherberghen,
			   Sky,
Dirk Vanherberghen							     
		  Joris en Joke Vanherberghen-Vanmassenhove,
			   Alec, Anna,
		  Kevin en Nina Malevé-Vanherberghen,
			   Dex,
		  Marc en Margot Vandevoort-Vanherberghen,
							       zijn  kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

Roger(†) en Francine(†) Vanherberghen-Goen,
		  kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,
André(†) Medaer,
Jules(†) en Simone(†) Van Goethem-Medaer,
		  kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Eerwaarde Heer Mgr. Marcel(†) Medaer,
Jos(†), Eugeen(†) en Hilda Medaer-Begine-Kostermans,
		  kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Robert(†) en Marie-Thérèse Versin-Medaer,
		  kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Jos(†) en Gerarda Gommé-Medaer,
		  kinderen en kleinkinderen,
Aloïs en Lea Medaer-Genoe,
		  kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
				    zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Vanherberghen, Medaer, Vangoethem en Theunis.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in voornoemde kerk vanaf 10.30 uur.

Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het meer 
dan moedig gedaan.

Wie kan begrijpen
wat je hebt geleden.

Wie kan voelen
wat je hebt doorstaan…

	      N. Benschop

Dank aan:
	 Landelijke Thuiszorg, 
	 het personeel van WZC De Passionisten, afdeling Nieke, 
	 dokters en personeel van het R.Z. H.-Hart Campus Mariëndal afdeling Heelkunde 1.

Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be

	 weduwnaar van en herenigd met mevrouw Godelieve MEDAER

Sterven is met een gerust hart je ogen sluiten.

Gelegenheid tot groeten op dinsdagavond van 19 tot 20 uur
in het uitvaartcentrum Rummens, Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen

Geen bloemen of kransen maar indien gewenst kan u een gift doen op 
BE21 0000 0000 0303 van Welzijnszorg vzw met vermelding Paul Vanherberghen.


